
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Beetje bij beetje moesten we je verlaten. 

We konden niet zo goed meer met je praten. 

Die blik, die stilte, deed vaak zeer. 

Onze papa en bompa van vroeger was je niet meer. 

Maar nu je voorgoed bent weggegaan. 

dank je, voor wat je voor ons hebt gedaan. 

Louis Oostvogels 

Lid van Okra Ekeren-Donk - Brasschaat 

echtgenoot van Amanda Van Thillo 

geboren te Wuustwezel op 18 januari 1941 en 

thuis te Ekeren, omringd door zijn familie, overleden op 27 april 2016. 

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons deel te nemen 

aan de plechtige uitvaartliturgie in de parochiekerk van  

Heilig Hart te Brasschaat - Ekeren-Donk op  

woensdag 4 mei 2016 om 10.30 uur. 

Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 10.10 uur 

in de kerk, gelegen Kapelsesteenweg 216. 

De asurne wordt aansluitend bijgezet in het urnenveld van  

de begraafplaats van Ekeren, Driehoekstraat. 

Dank aan de huisarts Dr. G. Op de Beeck en het ganse team van 

thuisverpleging Pessers voor hun liefdevolle goede zorgen. 
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