
 Bescherm mij God, 

want U ben ik toegewijd. 

Psalm 86 

Een nieuw leven van vrede en eeuwige vreugde 

begon voor 

Hilda Van Gastel  

Zuster Rudolfa 

Zusters der Christelijke Scholen 

Vorselaar 

geboren te Schoten op 25 maart 1933 

aan God toegewijd door professie op 10 augustus 1957 

overleden te Kapellen-Hoogboom op 28 april 2016 

gesterkt door het sacrament van de zieken 

en het gebed van haar medezusters 

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen 

tijdens de uitvaartliturgie op vrijdag 6 mei 2016  

om 10.30 uur in de kapel van het wzc ‘Eikendal’, 

Hoogboomsteenweg 288/1 te Kapellen-Hoogboom en 

daarna de dierbare overledene te begeleiden naar het 

gemeentelijk kerkhof. 

Gelegenheid tot afscheidsgroet vanaf 10 uur in ‘Eikendal’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank aan allen die zuster Hilda  

warme aandacht schonken.  

Dank aan het personeel van ‘Eikendal’ voor de 

jarenlange verzorging, speciaal voor de extra zorg  

de laatste maanden. 

Laten wij met haar en met elkaar verbonden blijven. 
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