Nooit vragend, nooit klagend

haar pijnen in stilfe dragend

haar handen hebben voor ons gewerkt

haar hart heeft voor ons geklopt

haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht

Een liefdevolle vrouw, een zorgzame moeder,
een frouwe vriendin is van ons heengegaan

Agnes Dobbels

Antwerpen 25.12.1924
Ekeren 24.05.2016

weduwe van Domien Bruyninckx

Wij komen samen om afscheid te nemen van Agnes
op zaterdag 28 mei 2016 om 11 vur in de St-Theresiakerk
te Ekeren - Bunt.

Samenkomst in de kerk, gelegen Waterstraat (in het
steegje naast nr. 16).

Aansluitend volgt de asverspreiding op de strooiweide
van de begraafplaats van Ekeren, Driehoekstraat.

Gelegenheid tot groeten op donderdag 26 mei 2016
in Uitvaartcentrum J. De Waele, De Beukelaerlaan 66
te Ekeren van 14 tot 15 uur.

Met onze dank aan
het verzorgend personeel van RVT Christine die haar
de laatste jaren een tweede thuis hebben gegeven

Alida De Winter die haar elke zaterdag vergezelde
naar de H. Mis

Rouwadres : Familie Bruyninckx-Dobbels
p/a Uitvaartverzorging J. De Waele
Steenstraat 90, 2180 Ekeren
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