maar af en toe een beetje

en alle beetjes die je stierf

het is vieemd, maar die vergeet je
het is je zo dikwijls zelfs ontgaan

je zegt ik ben wat moe

maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe

T Sterven doe je niet ineens

Julia Boel

Lid van Okra Kapellen-Hoogboom en ziekenzorg

weduwe van Basiel De Loose

geboren te Hamme op 27 mei 1924
en overleden te Merksem in ZNA Jan Palfijn
op 14 juni 2016.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons deel
te nemen aan de plechtige uitvaartliturgie in de
parochiekerk Sint-Jozef te Kapellen - Hoogboom op
maandag 20 juni 2016 om 11.00 uur.

Samenkomst in de kerk, Hoogboomsteenweg.

De teraardebestelling geschiedt aansluitend op de
begraafplaats van Ekeren, Driehoekstraat.

Speciale dank aan het ganse team van
WZC Campus Eikendal voor de goede zorgen.

Rouwadres:
Uitvaartverzorging Geenen t.a.v. Fam. De Loose - Boel
Kapelsesteenweg 563 - 2180 Ekeren
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