
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Maar eens dan komt de dag 

  dat je haar moet laten gaan 

Je verstand zegt dat het goed is 

  maar in je ogen blinkt een traan 

Paula De Schutter 

weduwe van Mon Joosens 

geboren te Reet op 23 februari 1925 en 

zachtjes ingeslapen te Ekeren in WZC RVT Christine op 8 oktober 2016. 

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons deel te nemen aan 

de plechtige uitvaartliturgie in de parochiekerk van het Heilig Hart,  

Kapelsesteenweg 216 te Ekeren-Donk op donderdag 13 oktober 2016 om 

10.30 uur. 

De teraardebestelling geschiedt aansluitend op de begraafplaats van 

Ekeren, Driehoekstraat. 

Dank aan het personeel van RVT Christine en  

aan allen die haar met veel zorg hebben omringd. 

Rouwadres:  

Uitvaartverzorging J. De Waele t.a.v. Fam. Paula De Schutter 

Steenstraat 90 - 2180 Ekeren 

Uitvaartverzorging J. De Waele - Tel. 03 542 36 16 - www.funeralco.be 

 


