
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leben wir, so leben wir dem Herrn. 

Sterben wir, so sterben wir dem Herrn 

Darum, wir leben oder sterben, so sind wir 

des Herrn ( Römer 8:14) 

Als we leven, het is voor de Heer 

en als wij sterven, het is voor de Heer. 

Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, 

wij zijn van de Heer (Romeinen 8:14) 

Edith Liffers 

echtgenote van Frans Lyssens 

geboren te Gladbeck (D) op 14 november 1926 

en vredig ingeslapen, omringd door haar familie,  

te Merksem in WZC Melgeshof op 24 oktober 2016. 

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons deel te 

nemen aan de uitvaartplechtigheid in de aula van 

Uitvaartcentrum J. De Waele, De Beukelaerlaan 66 te 

Ekeren op maandag 31 oktober 2016 om 10.00 uur. 

Samenkomst vanaf 09.45 uur in het uitvaartcentrum. 

De teraardebestelling geschiedt aansluitend op de 

begraafplaats van Merksem, Zwaantjeslei. 

Speciale dank aan de huisarts Dr. K. De Schutter voor 

zijn begrip en toewijding en aan het ganse team 

van WZC Melgeshof afdeling De Meidoorn 

 voor de liefdevolle zorgen. 
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