
 Wie God zoekt, straalt vreugde uit. 

 

Na een leven van gegevenheid en toewijding  

is eindelijk thuisgekomen bij haar Schepper 

onze lieve medezuster 

Paula Broos 

Zuster Macaria 

Zusters der Christelijke Scholen 

Vorselaar 

geboren te O.-L.-Vrouw Tielt op 30 juni 1913 

aan de Heer toegewijd door professie op 2 september 1931 

overleden te Hoogboom op 25 januari 2017 

gesterkt door het sacrament van de zieken 

en het gebed van haar medezusters 

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen 

tijdens de uitvaartliturgie op woensdag 1 februari 2017  

om 10.30 uur in de kapel van het wzc ‘Eikendal’, 

Hoogboomsteenweg 288/1 te Kapellen-Hoogboom.  

Daarna begeleiden wij onze dierbare overledene naar 

haar laatste rustplaats op het gemeentelijk kerkhof. 

Gelegenheid tot afscheidsgroet vanaf 10 uur in ‘Eikendal’.  

 

 

 

 

 

Dank aan de dokter en het personeel van ‘Eikendal’ 

voor de jarenlange zorgen. Een bijzondere dank aan 

allen die haar met warme genegenheid omringden. 

Laten wij met haar en met elkaar verbonden blijven. 

Rouwadres: 

Zusters ‘Eikendal’ 

Hoogboomsteenweg 288/1 - 2950 Kapellen 
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