
 

Omdat er liefde is 

bestaat er geen voorbij, 

in alle eeuwigheid ben jij. 

Paula Verbaenen 

echtgenote van Frans Verboven 

geboren te Ekeren op 14 december 1933 en  

thuis te Kapellen overleden op 3 september 2017. 

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons deel te nemen aan 

de uitvaartplechtigheid in de aula van Uitvaartcentrum J. De Waele, 

De Beukelaerlaan 66 te Ekeren op zaterdag 9 september 2017 om 10.00 uur. 

Samenkomst in het uitvaartcentrum vanaf 09.45 uur. 

De asurne wordt aansluitend bijgezet in het urnenveld van de begraafplaats 

te Ekeren, Driehoekstraat. 

Dank aan Ilse en Sara van de thuishulp voor de goede zorgen. 
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