0 God, Gij weet mijn hert,
‘t en bleef U nooit gedoken,
Gij weet wat ik gedacht,
gewild heb en gesproken.

Guido Gezelle

Na een intens mooi leven, omringd door veel liefde is van ons heengegaan

Jan Pelckmans

grote liefde van Leen Dierckxsens
uitgever

Geboren te Deurne op 9 september 1937 en
thuis in alle rust en warmte ingeslapen op 27 april 2018.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen het afscheid te vieren op
donderdag 3 mei om 11 uur in de Sint-Jacobuskerk, Kerkplein te Kapellen.

Nadien begeleiden we Jan naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats
van Kapellen, Heidestraat.
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