
 

 

 

 

 

 

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden. 

Je hebt het meer dan moedig gedaan. 

Wie kan begrijpen wat je hebt geleden. 

Wie kan voelen wat je hebt doorstaan. 

Hilda De Roover 

weduwe van Paul Adriaensens 

geboren te Merksem op 29 januari 1933 en 

overleden te Ekeren in WZC Hof de Beuken op 15 februari 2019. 

Dit melden u met droefheid: 

haar kinderen 

haar kleinkinderen en achterkleinzoon 

haar zus, broer en schoonzussen 

haar neven en nichten. 

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons deel te nemen aan de plechtige 

uitvaartliturgie in de parochiekerk van Heilig Sacrament te Merksem op 

 woensdag 20 februari 2019 om 11.00 uur. 

Samenkomst in de kerk, gelegen hoek Lambrechtshoekenlaan  

en Kerkhofblommenstraat. 

Aansluitend leggen we haar te rusten bij haar echtgenoot  

op de begraafplaats van Merksem, Zwaantjeslei. 

Speciale dank aan het personeel van WZC Hof de Beuken afdeling De Welen  

voor de jarenlange, liefdevolle goede zorgen. 
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