zijn echtgenote
zZijn zonen
zijn kleindochter

Zijn moeder Altijd ben je bij mij,
waar ik ga of sta,
altijd en voor altijd hoor ik in

melden u met droefheid het veel te vroege heengaan elk geluid je naam.
van hun liefdevolle echtgenoot, geliefde vader, Ik voel je zo dicht bij me,
grootvader en zoon 'tis net alsof je naast me staat.
En vooral altijd ben je bij me,
in mijn hart.

BGS“GGH HOOQSTOd En toch telkens weer

zullen we je tegenkomen.

Zeg nooit: “Het is voorbij.”

Slechts je lichaam

werd ons onthomen,

niet wie je was

en ook niet wat je zei.

Tot binnenkort lieve vader.

geboren te Ekeren op 6 december 1950
en overleden te Wuustwezel in Coda Hospice
op 26 mei 2020.

De crematie geschiedt in intieme familiekring.
Op een later tijdstip volgt in Bangkok Ik hou van je.
een boeddhistische afscheidsceremonie.
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