
Zo graag geleefd en
toch gerust heengegaan

weduwe van Emiel Van Gils

geboren te Valkenswaard op 
15 maart 1931 en overleden te 

Ekeren op 26 mei 2020.

DIT BERICHT GELDT ALS ENIGE KENNISGEVING.

 
De plechtige uitvaartliturgie in de Heilig Hartkerk van 

Brasschaat - Ekeren-Donk heeft door de coronacrisis in 
intieme familiekring plaatsgevonden. Aansluitend hebben we 

haar as bijgezet bij haar geliefde echtgenoot op de 
begraafplaats van Merksem.

Dank aan het personeel van WZC Christine te Ekeren 
voor de goede verzorging.

Rouwadres: Van Praetlei 154 - 2170 Merksem

Lieve JASPERS




