Liefdevol nemen wij afscheid van

Alice Meeussen

Medestichtster van Slagerij Adriaenssens - Meeussen
weduwe van JOs Adriaenssens

geboren te Schoten op 29 april 1930
en overleden te Brasschaat in WZC De Mick
op 28 november 2020.

Door de huidige maatregelen inzake de Covid-
pandemie heeft de afscheidsplechtigheid, gevolgd
door de asverstrooiing op de strooiweide van de
begraafplaats van Ekeren, plaats in intieme familiekring.

Dank aan het personeel van WZC De Mick afdeling
Brabo voor de liefdevolle, goede zorgen.

Online condoleren: www.funeralco.be/rouwberichten

Liefste Moeke,

De laatste reis die je moet maken in je leven.
Weg van de mensen die echf om je geven.
Alles wat je had, heb je los moeten laten.

Wie je lief hebben, moet je nu gaan verlaten.
Het is een reis waar niet naar uitgekeken is.

De tijd van wij samen is nu echt verstreken.

In gedachten zal je altijd voort blijven leven.
Dit doordat je ons zoveel liefde hebt gegeven.
We hebben nu een periode van veel verdriet.
Maar door dat verdriet vergeten we je niet.

Jij hebt zoveel mensen je liefde kunnen geven.
Daarom zijn we frots op jou voor de rest van ons leven.

Dit melden u met droefheid:

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.



