Wat ik mis is niet te vatten in een woord of lange zin,
het gevoel is meer oneindig, zonder stop of plots begin,
't zit hem eerder in de geur, een blik, een streel of smaak,

waardoor ik in een oogwenk in een viaag van missen raak.

Guido Van Barel

Gepassioneerd autoliefhebber
Getalenteerd tekenaar en schilder

geboren te Antwerpen op 19 juli 1954 en
overleden te Merksem in ZNA Jan Palfijin op 7 mei 2022.

Dit melden u met veel verdriet:
zijn dochters

zijn kleinkinderen

Zijn geliefden zullen afscheid nemen in infieme kring.

De asurne zal een speciale plaats krijgen bij zijn geliefde dochters.
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Steenstraat 90 - 2180 Ekeren

Online condoleren: www.funeralco.be/rouwberichten
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