“De beuken”

Ik keek naar het huis, naar het oude huis,
Dat stil in het licht lag te droomen,

Ik hoorde het fluisterend bladergeruisch
Der oude beukeboomen,

Die bevend wakker staan geschrikt

En nieuwen jammer vreezen...

Ik heb de boomen toegeknikt,

Ze met een glimlach toegeknikt,

Opdat ze niet bang zouden wezen.

(J. v.d. Waals)

“Alles in zijn eenvoud”

gekozen voor dit zware leven
stil, ongedwongen en zo vrij

in al die eenvoud rustig streven,
hun belangen, steeds nabij.

(Metske)




Erik Dierckxsens

Met overtuiging gekozen voor de boerenstiel

ter behoud van ‘het Laerhoff’

Geboren te Brugge op 11 juli 1941

Overleden te Essen op 6 juni 2023

Er werd in intieme kring afscheid
van hem genomen.

Dit melden u:

Stijn en Andrea Dierckxsens - Serdelova

Marit, Louise, Marinus

Zijn zussen en broers, schoonzussen en schoonbroers

Zijn neven en nichten.
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“De ware zin van het leven is om bomen te planten,
waarvan je niet verwacht onder de schaduw te gaan zitten.”

(Nelson Henderson)



