Ik ben zo moe na deze lange reis...
Al wat ik vraag is een rustige slaap
en dromen van hen die ik liefhad.

Pierre Camberlin

echtgenoot van Wiske De Keersmaecker

geboren te Antwerpen op 2 mei 1946 en
overleden te Merksem in ZAS Palfijn op 22 mei 2025.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons
afscheid van Pierre te nemen in de aula van Uitvaart-
centrum J. De Waele, De Beukelaerlaan 66 te Ekeren op
vrijdag 30 mei 2025 om 11.30 uur.

Samenkomst vanaf 11.15 uur in het uitvaartcentrum.

De asverstrooiing geschiedt aansluitend op de strooi-
weide van de begraafplaats te Ekeren, Driehoekstraat.

Geen bloemen of kransen.

Pierre leeft verder in het hart van:

Wiske
zijn echtgenote

Sven

zZijn zoon

André en Denise
Maurice en Monique
Swa en Helene
John en Tracy
Manu en Martine
Ronald
zijn broers, schoonbroers en schoonzussen

ziin neven en nichten.

Dank aan de huisarts Dr. P. Dereere,
aan Eva en Anke van de thuisverpleging,
alsook aan het team palliatieve zorg van ZAS Palfijn
voor de goede zorgen.
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