Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het meer dan moedig gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden.
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Iris Kerstens

echtgenote van Michel Uyttendaele

geboren te Merksem op 18 april 1961
en aldaar overleden in ZAS Palfijn
op 3 september 2025.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons
afscheid van Iris te nemen in de aula van
Uitvaartcentrum J. De Waele, De Beukelaerlaan 66 te
Ekeren op dinsdag 9 september 2025 om 11.30 vur.

Samenkomst vanaf 11.15 uur in het uitvaartcentrum.

De asverstrooiing geschiedt aansluitend op de strooi-
weide van de begraafplaats te Ekeren, Drichoekstraat.

Online condoleren: info@funeralco.be

Iris leeft verder in het hart van:

Michel
haar echtgenoof

Kris en Viginia
haar dochter en schoonzoon

Collin
haar kleinzoon

Wilfried (1) en Magda
en kinderen

Etienne en Jeanine
en kinderen

Peter en Bieke
en kinderen

Manuel en Karina
en kinderen

haar zussen, broer, schoonzussen en schoonbroers
haar neven en nichten.
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